
Verslag van de "Dagtocht" op 31 augustus 2023.  

 

Keurig op tijd kwam onze bus, dit keer met chauffeur Rein, aangereden 

om ons vanaf het Park -voor de Clemenskerk- om 8.30 uur mee te nemen 

voor onze "Dagtocht" naar Zeewolde en Garderen. 

Het was een flink stukje rijden, maar onderweg vertelde Rein regelmatig 

interessante verhaaltjes over de omgeving.  

 

Aangekomen bij Tingieterij Flevotin werden we opgewacht door de 

eigenaar en mochten we plaatsnemen aan een hele lange, gezellig 

gedekte tafel voor de koffie met werkelijk heerlijk gebak.  

Ondertussen vertelde de oude eigenaar (de vader van) iets over het 

proces van tin maken en wat er verder ging gebeuren.  

We werden in 2 groepen gesplitst en 1 groep ging mee naar de 

werkplaats om van dichtbij te kunnen zien hoe al die objecten gemaakt en 

afgewerkt werden.  

Het werd al snel duidelijk dat het toch soms wat oubollige imago van tin al 

lang niet meer klopt.  

De 2e groep die in de ontvangstruimte was achtergebleven, kon naar 

hartelust rondsnuffelen en er werden heel wat leuke items "gescoord". 

Na het wisselen van de groepen was het tijd om weer verder te gaan. 

 

De weersverwachting voor die dag was niet opbeurend, maar we 

vertrokken vanuit Nuenen toch met zon. Tijdens ons bezoek aan Flevotin 

schijnt er een flinke bui overgetrokken te zijn, echter toen wij buiten 

kwamen scheen het zonnetje alweer dapper. Dat "geluk" hebben wij de 

hele dag gehad.  

Het thuisfront meldde dat er in Nuenen heel veel regen viel, maar wij 

hebben echt alleen maar zon gehad.  

Die zon was helemaal heerlijk toen wij na een mooie tocht (met veel 

uitleg) over de Veluwe aankwamen in Garderen. 

 

 

 



Garderen met zijn Zandsculpturenfestival. 

Prachtige plek met tuinen, restaurants, winkeltjes, houtkunstenaars aan 

het werk en dan de vele zandsculpturen, zowel overdekt als gewoon 

buiten.  

Meer dan manshoog zijn ze, en ze vertellen dit jaar onze Vaderlandsche 

Geschiedenis, met als grapje ook nog uitgebeelde tegeltjes-wijsheden. 

Zand-Kunstenaars lopen er rond, om steeds weer nieuwe beelden te 

maken en perfect in conditie te houden en vertellen er (soms in gebroken 

Nederlands) graag over.  

Er kon geluncht worden of het eigen broodje kon lekker op het terras 

gegeten worden.  

Er was zoveel te zien, maar om 15.30 stond de bus weer klaar om ons in 

de avondspits weer naar huis te brengen.  

Maar eerst nog ons afscheidsdiner in Nistelrode. Gezellige ronde tafels en 

lekker eten. 

De sfeer was, zoals vanouds, weer prima, mensen die elkaar hiervoor nog 

helemaal niet kenden, zaten gezellig samen te eten en te praten. 

Om 20.15 uur stopte de bus weer voor de Clemenskerk en konden wij 

moe en voldaan weer richting huis. Met dank aan de uitstekende 

chauffeur met zijn mooie bus.  

 

Medereizigers, dank jullie wel voor de gezellige dag, alleen samen kunnen 

wij er een feestje van maken. 

 

Hopelijk tot een volgende keer.  

Namens de reiscommissie: Marianne Plet, en Nelly, het zou fijn zijn als je 

er de volgende keer gewoon weer bij kunt zijn. 

 

P.S. Als er door u mooie foto’s van deze dag zijn gemaakt, stuur ze dan 

gerust in. Dan worden ze op de Website gezet. Iedereen heeft immers in 

de bus zijn toestemming tot plaatsing gegeven.  


