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Op  deze bijzondere datum bereikte museumclub “Spoor 6” haar tweede lustrum. En dat wilden we dan 

ook vieren en wel op 2 februari 2024. Het bestuur heeft haar best gedaan om een aantrekkelijk 
feestprogramma te maken. Het totale aantal deelnemers was 15, omdat diverse leden geveld waren door 
de heersende griep.

Korte terugblik
Vijf jaar geleden hadden we 20 leden, hebben zich daarna 8 personen afgemeld,  zijn 2 leden, Gaby en 
Liza,  overleden en zijn er 7 leden bijgekomen. Op weg naar ons derde lustrum staat de teller weer op 20 
leden. 

Hoe hebben wij ons tweede lustrum gevierd
De feestdag werd begonnen als Gasten van het Provinciehuis in Den Bosch. Deze keuze was in het 
bijzonder gemaakt, omdat Gaby al eerder het plan had geopperd om daar met onze museumclub een 
bezoek te brengen. René kon zich daar goed in vinden.

Hierna werd de dag in Nuenen vervolgd met een Borreluurtje en afgerond met een diner, beide in het 
locale restaurant “Goesting”.

De Jubileumactiviteit

’s Morgens stapten we met 11 personen in de intercitytrein, waar de eerste nieuwtjes al werden 
uitgewisseld. Ondanks het feit, dat de trein wegens een motordefect niet verder kon rijden dan Den Bosch, 
hadden wij daar geen hinder van, omdat we onze eindbestemming al hadden bereikt.
Het Provinciehuis kun je nauwelijks missen door zijn imposante hoogte van 22 etages en is een goed 
voorbeeld van het Brutalisme: bouwen met veel zichtbaar beton. Het werd in 1971 officieel geopend en 
bevat ook een grote Koude Oorlogbunker, die diep in de grond naast het torengebouw is gepositioneerd. Ik
zou graag een uitgebreide impressie willen geven van dit indrukwekkend bouwwerk, maar beter is het om 
dit alles met eigen ogen te aanschouwen.
Dit  Provinciehuis is ontworpen door de Nederlandse architect Huig Maaskant(1907-1977). Hij leverde een 
belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Rotterdam na WO II met als bekendste voorbeelden het 
Groothandelsgebouw(1953), verder de Euromast(1960) en de Pier van Scheveningen(1961). 

Bij binnenkomst werden wij hartelijk verwelkomd door onze gastvrouw, die ons eerst voorzag van heerlijke 
koffie, waarna we ons snel begaven naar de publieke tribune in de Statenzaal voor het bijwonen van een 

Plenaire Provinciale Statenvergadering

Wij hadden het geluk dat we een diversiteit aan agendapunten voorbij zagen komen, zoals ingediende 
moties, motiestemronden, afscheidnemende statenleden en maidenspeeches van nieuwe statenleden. De 
sfeer was aan de ene kant formeel tijdens de discussies, maar ook zelfs ongedwongen tijdens de 
opschorting van de vergadering.
Na de voortreffelijke (maar korte) lunch kregen wij een presentatie van SP-Statenlid Irma Koopman. Op 
een heldere en humoristische wijze vertelde zij globaal over de bestaansgeschiedenis van de Provinciale 
Staten en legde zij de organisatiestructuur uit. 



En als afsluiting een zeer boeiende

Rondleiding

De koek (kom ik later nog op terug) was nog niet op, want een deskundige VVV-gids leidde ons door het 
gebouw, vanaf de bovenste etage tot onder in het bunkergedeelte. Als kers op de ‘koek’ vertelde zij 
enthousiast over de overal aanwezige kunstwerken, wandtapijten, schilderijen en zalen. 

NB:
Overigens zijn er veel foto’s genomen van het gebouw en de kunststukken. De mooiste opnamen zullen 
geplaatst worden op onze clubwebpagina.

Afscheid

Er werd al eerder gememoreerd over ‘koek’ en inderdaad, als afsluiting kregen we koffie/thee met een 
Italiaanse lekkernij, Connalikoek. Daarna vervolgden we onze terugreis naar Nuenen.

De Borrel annex Diner

Ons geluk kon maar niet op. We sloten deze feestelijke dag af met een gezamenlijk Borrel en Diner in 
restaurant "Goesting", waar twee leden aansloten voor het Groepsmenu met kleine hapjes. En geloof het of
niet, na een hele dag van bijkletsen, was men ’s avonds nog steeds niet uitgepraat, Het werd een hele 
gezellige avond. Na afloop konden wij terugkijken op een geslaagde jubileumdag (en nee Fred, dit gaan we
niet elk jaar doen, en helaas Ed, ik kreeg dit Jubileumverslag niet gepast op éen A4-kantje  !

Op naar onze derde lustrumviering!

Samen met de Commissaris van de Koning Ina Adema
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