
                                 Dagtocht het Markiezenhof in Bergen op Zoom. 
 
Woensdag 13 december 2023 stond onze touringcar weer gereed, op de bekende plek bij de 
Clemenskerk aan het Park. 
We vertrokken dit keer wat later, wel zo gerieflijk! 
 
Tijdens het verzamelen voor de kerk, regende het behoorlijk hard, gelukkig konden wij 
schuilen en kwam de bus mooi op tijd. 
Iedereen had er weer zin in, de stemming was opperbest. 
 
Om 09.30 uur reden we naar Gilze Rijen waar we in een restaurant een kopje met een 
heerlijk gebakje kregen geserveerd.  
 
Na de koffie vervolgde onze weg zich richting Bergen op Zoom, waar we op loopafstand 
werden afgezet om vervolgens langs mooie oude panden richting het Markiezenhof te lopen. 
Het was gelukkig droog geworden dus de paraplu’s konden we achterwege laten. 
 

 

Daar aangekomen werden we in drie kleine groepen verdeeld met ieder een eigen gids. 
Het Markiezenhof  is een museum dat niet alleen de geschiedenis van stad en regio laat zien 
maar ook een grote vaste opstelling heeft over het verleden van jaarmarkten en kermis. 
De grote verrassing was de zolder van het paleis, deze staat tjokvol met historische mini 
kermisattracties. Een prachtige verzameling! 
Tevens heeft het paleis een mix van heden, verleden en de toekomst en staat op een 
levendige plek midden in het hart van Bergen op Zoom. 
De rondleiding duurde meer dan een uur en was erg interessant. 
De omgeving van het Markiezenhof was al in kerstsfeer en dat maakte het dubbel zo mooi! 
 



 

 
Na het bezoek kon ieder op eigen gelegenheid  lunchen, of een bezoek brengen aan de 
binnenstad van Bergen op Zoom.  
Een hele mooie schaatsbaan, gezellige restaurantjes en leuke winkels, kortom een levendige 
stad! 
Als laatste onderdeel stond ons nog een 3-gangen diner te wachten in Dongen. 
De touringcar kwam aanrijden en binnen een uurtje zaten we alweer gezellig aan tafel om te 
gaan genieten van een mooie afsluiting van de dag. 
 
Rond de klok van 20.00 uur reden wij Nuenen weer binnen, met veel dank aan onze 
chauffeur Anton, die ons zoals altijd, weer veilig heeft thuisgebracht. 
 
Namens de reiscommissie danken wij alle deelnemers voor hun deelname en gezelligheid! 
 
Het was een mooie dag, een fijne sfeer en vrolijke mensen. 
 
Graag tot onze volgende dagtocht! 
 
Namens de reiscommissie Marianne Plet & Nelly Amelink 
 
 
 
 


