
De	wolf	is	weer	terug	in	Nederland.	We	moeten	er	met
z’n	allen	nog	aan	wennen.	Aan	de	ene	kant	wordt	hij	als
toppredator	graag	gezien	als	medebewoner	van	onze
natuur.	Maar	bij	anderen	zit	de	schrik	er	goed	in:	een
roofdier	in	onze	directe	omgeving….

Alle	reden	dus	om	eens	dieper	in	de	biologie	van	de	wolf	te	duiken.	Dat	gaat	aan	de	hand	van
twee	films	die	Paul	Wolff	heeft	gemaakt	van	ontmoetingen	met	wolven.	Eén	in	de	wildernis	van
Canada	en	de	andere	in	Wit-Rusland.	Hij	was	op	bezoek	bij	een	bioloog	die	met	drie	wolven
dagelijks	de	natuur	in	trekt.	Het	zijn	weliswaar	halfwilde	wolven	maar	dat	gaf	wel	de
mogelijkheid	om	ze	van	heel	dichtbij	te	kunnen	volgen.	En	dat	gaf	een	bijzondere	inkijk	in	hun
gedrag.	Paul	gaat	daar	nader	op	in	en	ook	de	plaats	van	de	wolf	in	de	natuur	wordt	belicht.

Paul	zal	daarna	de	terugkeer	van	de	wolf	in	Nederland	behandelen.	Wat	is	er	sinds	2015
gebeurd	en	hoe	is	de	stand	van	zaken	nu?	En	hoe	moeten	we	leren	omgaan	met	wolven	in
onze	nabijheid?

Paul	Wolff	is	als	landschapsecoloog	werkzaam	geweest	bij	overheden	om	via	de	ruimtelijke
ordening	de	belangen	van	natuur	en	milieu	te	behartigen.	Maar	hij	is	ook	filmmaker	die	vooral
geïnteresseerd	is	in	de	wildernis	van	koude	streken	zoals	Canada,	Alaska	en	Spitsbergen.
Met	zijn	films	laat	Paul	niet	alleen	de	natuurlijke	rijkdom	van	de	wildernis	zien.	Hij	maakt	de
kijker	ook	deelgenoot	van	de	emoties	die	hij	ervaart	als	hij	met	zijn	camera	door	de	wildernis
trekt	en	soms	oog	in	oog	staat	met	groot	wild,	zoals	wolven.
Paul:	“In	die	afgelegen	gebieden	ben	je	te	gast,	de	natuur	dwingt	respect	af.	Het	beleven	van	de
grootse,	maar	ook	harde	en	meedogenloze	wildernis	die	je	omgeeft	en	waarin	je	volledig	op	je
zelf	bent	aangewezen	is	heel	bijzonder.	Door	volledig	op	te	gaan	in	het	landschap	-	en	vooral
door	er	de	tijd	voor	te	nemen	–	ontmoet	je	vaak	van	heel	dichtbij	grote	wilde	dieren	zoals	beren,
wolven,	kariboes.	Dat	zijn	heel	bijzondere	ervaringen.”
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Datum:	18-09-2023

Onderwerp:	Herinnering	Lezing	over	de	wolf	in	Nederland

29	september	om	14.00	uur	in	Scarabee	3	(bovenzaal)
Adres:	Mantelmeeuwlaan	12,	zaal	open	om	13:30,	lift	aanwezig,	toegang	gratis	voor	leden,
opgeven	niet	nodig.
NIEUW:	er	is	een	PIN	apparaat	aangeschaft	voor	betaling	van	koffie/thee	munten.	Nieem	dus
uw	PINpas	mee!!

Graag	tot	dan!

Met	vriendelijke	groet,
Cees	de	Lange
Evenementencommissie

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsflits@pvge-nuenen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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