
Verslag 8 daagse busreis naar Wenen & Wienerwald 
17 t/m 24 juni 2023 

 
 

Zaterdag 17 juni om 09.00 uur stipt vertrokken we met een 
gezelschap van 31 personen richting Wenen. De reis voerde ons 
per luxe Top Class **** touringcar van Kras naar onze eerste 
overnachting in het Beierse Velburg. 
 
De volgende dag zetten we verder koers naar Oostenrijk, waar we 
eerst nog een bezoek brachten aan Passau. 
Hier werden we door onze reisleider/chauffeur Jan de Waal, 
rondgeleid door deze schitterende barokstad waar 3 belangrijke 
rivieren samenkomen: de Donau, Ilz en Inn.  Een bezoek aan de 
Dom met het grootste kerkorgel ter wereld was één van de 
hoogtepunten. 
Verder ging het naar Stockerau (nabij Wenen) waar we de rest 
van ons verblijf zouden verblijven in het City hotel.  Prima eten, 
bijzonder vriendelijk personeel maar helaas ontbrak het in 
menige kamer aan airconditioning....  Een groot gemis onder de 
gegeven (weers)omstandigheden. 
 
Maandag maakten we vanuit de touringcar voor het eerst kennis 
met Wenen waar we onder leiding van de Nederlandse gids Ruud 
te voet een rondleiding kregen.  Vele hoogtepunten passeerden 
deze dag de revue en samen met de chauffeur besloot ik tot een 
eerste aanpassing van het programma i.v.m. de warmte.  We reden  
na ons bezoek aan de stad naar het hoger gelegen Grinsing en 
Kahlenberg, waar ons een prachtig panorama over Wenen en een 
verkoelend ijsje te wachten stond.   
 
Na het ontbijt op dinsdag vertrokken we voor een prachtige en 
rustgevende boottocht over de Donau van Krems naar Melk.  We 
bezochten de imposante Benedictijner Abdij met o.a. haar 
beroemde bibliotheek.  Tijdig terug naar ons hotel om wat uit te 
rusten, te eten en ons op te maken voor…. 



Bij een bezoek aan Wenen kan een  concertbezoek niet ontbreken 
en daarom bezochten we die avond nog de Hofburg zaal voor een 
licht klassiek concert met orkest, zang en dans.  Afsluitend een rit 
door het romantisch verlichte Wenen. 
 
Woensdag  reden we naar Schloss Schönbrunn, het imposante slot 
met haar befaamde tuinen.  Op de terugweg reed onze chauffeur 
ons nog door het Wienerwald (o.a. Heiligenkreuz) met haar mooie 
vergezichten.  
 
Omdat de temperatuur in Wenen richting de 38 graden (!) gaat 
wordt voor de donderdag besloten tot een verantwoord 
alternatief voor de geplande middag ter vrije besteding in de stad.  
Iedereen die wilde ging mee naar de Neusiedler See en het 
plaatsje Rust.  We werden verrast door kolonies ooievaarsnesten 
op de daken van dit charmante plaatsje. 
 
Op vrijdag verlieten wij Stockerau voor onze terugreis naar 
Velburg voor onze laatste overnachting op deze reis. 
 
De laatste dag besloten de reisleider en ik de rit over de Duitse 
Autobahn te onderbreken met een prachtige rit langs de Rijn 
richting Koblenz.  Voldoende tijd om te stoppen in St. Goar en de 
Lorelei te bewonderen. 
 
Weer terug in Nederland genoten we samen nog van een 
afscheidsdiner in Asten waarna we weer naar Nuenen worden 
gebracht. 
 
Het was een gedenkwaardige reis waarbij door het warme weer 
(in overleg) enige aanpassingen gemaakt zijn.  Ik heb genoten van 
een leuk gezelschap en dank iedereen voor de vele positieve 
reacties.  Tot een volgende keer op reis met de PVGE! 
 
Stephan van Geenen  


