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Heel vroeg in de ochtend werden we opgehaald bij de kerk in Nuenen om naar Eindhoven Airport te 

worden vervoerd. Iedereen was op tijd en alhoewel nog wat slaperig hadden we er zin in om met een 

groep van 35 mensen naar Griekenland te vertrekken. Op de luchthaven nog wel wat gedoe met 

inchecken omdat de bagagebanden niet werkten maar de vlucht ging perfect en we kwamen mooi op 

tijd aan in Athene waar we werden opgewacht door onze gids Alexandra en chauffeur Nikos die de 

gehele reis bij ons zouden blijven.  

Aangekomen in het centrum van Athene was er al een restaurant gereserveerd voor ons voor een 

typisch Griekse lunch. Daarna met Alexandra nog een mooie wandeling gemaakt door een deel van 

het oude centrum, voordat we op weg gingen naar ons eerste hotel Candia waar we 2 nachten zullen 

blijven. Een prima hotel, alleen niet ideaal gelegen, maar met een mooi dakterras voor het aperitief 

en goed eten.  

De volgende ochtend weer vroeg op want we gaan naar de Akropolis en we zijn niet de enigen, dus 

hoe vroeger je komt des te meer kans dat het niet al te druk is. Alexandra leidt ons rond en vertelt 

uitgebreid over de historie en de betekenis die het vroeger had en nog altijd heeft en beeldbepalend 

voor Athene. Helaas was er gedoe bij de liften en konden een aantal mensen niet mee lopen, want 

het was een hele klim. Maar in het museum gaf Alexandra nog eens extra uitleg en dat was een 

goede aanvulling op wat we in de ochtend hadden gezien. Na afloop wat vrije tijd die ieder op zijn 

eigen manier invulde.  

De volgende morgen weer vroeg op om op weg te gaan naar de Peloponnesos via het kanaal van 

Korinthe rijden we naar de historische plaats Mycene, waar we de archeologische site bezoeken met 

de bekende koningsgraven en de leeuwenpoort om vervolgens te eindigen in Tolo een klein 

vissersplaatsje waar we een leuk, klein hotel hebben met mooie kamers en uitzicht op zee. Maar 

vooral heel vriendelijk personeel en lekker eten. We blijven hier 2 nachten.  

Op zaterdag gaan we het theater van Epidauros bezoeken, heel imposant en bijzonder om hier te 

staan want de theaters zijn in Griekenland ontstaan en niet alleen theaters maar ook het 

rechtssysteem, onze huidige democratie komt uit Griekenland. Het wordt gezien als de bakermat van 

de beschaving ook al met de vele Griekse filosofen. Alexandra praat er heel graag over en in de bus 

worden we steeds weer verrast door haar kennis en de vele anekdotes.  

Op de terugweg naar Tolo nog even langs het olijf domein Melas waar we een rondleiding en 

proeverij hadden. Terug in het hotel kon iedereen even lekker uitrusten en genieten van de mooie 

omgeving of shoppen. Ik heb dat wel gedaan in ieder geval, want op zondag was het Moederdag en 

wilde alle vrouwelijke deelnemers verrassen met een klein aandenken aan Griekenland als 

Moederdag cadeau namens de reiscommissie van de PVGE.  

Op zondag stond Nafplion, de oude hoofdstad, op het programma en een bezoek aan de Palamidi 

burcht van waaruit je prachtig uitzicht had over de stad en baai. Maar ’s ochtends eerst in de bus de 

Moederdag cadeautjes uitgedeeld en dat werd erg gewaardeerd. Na een korte stop bij een Ouzo 

destilleerderij kwamen we aan in Nafplion, een prachtige stad met een mooie haven en een leuk 

centrum. Hier was iedereen een paar uur vrij om lekker te lunchen of rond te wandelen.  

Daarna ging de rit verder naar ons hotel in Olympia. Werkelijk een prachtig resort met een groot 

zwembad en daar werd door een aantal mensen gretig gebruik van gemaakt, want het was erg warm. 

Het was echt genieten in dit hotel met een geweldige service en prima diner en ontbijt.  



Maandag moesten we het mooie hotel helaas weer verlaten om naar de stad Olympia te gaan waar 

we de archeologische site gaan bezoeken. Ook hier weer zo bijzonder om te staan op de plek waar de 

Olympische spelen ontstaan zijn. Het gehele complex ligt prachtig in het groen maar wel een lange 

wandeling voor sommigen van ons, maar altijd is er wel weer een arm van iemand om te 

ondersteunen. Zo mooi om te zien, dat de groep steeds hechter wordt en men elkaar in de gaten 

houdt en helpt als het nodig is.  

Na een kort bezoek aan het museum lekker geluncht in een nabijgelegen taveerne om vervolgens op 

weg te gaan naar Delphi waar we zullen overnachten in twee verschillende hotels. De accommodaties 

in Delphi hebben een slechte reputatie volgens onze chauffeur Nikos en dat bleek te kloppen. Maar 

ook dat kan gebeuren en juist omdat we zo verwend waren in Olympia viel dit erg tegen.  

Maar vroeg in de ochtend vertrokken we alweer om naar de tempel van Delphi te gaan, waar we 

uitgebreid en op haar eigen humoristische wijze werden ingelicht door Alexandra over het orakel van 

Delphi en de schatkamertjes op weg naar de tempel om te offeren. Op de parkeerplaats bij de bus 

werden de drie jarigen toegezongen door Jan en Arie, de mannen die beiden in een koor zingen. Een 

leuke verrassing voor hen, want het was dus niet alleen Moederdag tijdens deze reis, maar we 

hadden ook drie jarigen.  

Op de terugweg naar Athene reden we door een prachtig bergachtig gebied, het Parnassos gebergte 

en bezochten daar in het plaatsje Arachova het klooster Ossios Loukas. Bijzonder goed bewaard 

gebleven prachtige muurschilderingen en iconen in de orthodoxe kerk naast het klooster waren een 

bezoek meer dan waard.  

Helaas kwam het einde van onze reis bijna in zicht en waren zeer benieuwd waar we onze laatste 

nacht zouden doorbrengen. Nou dat was een zeer aangename verrassing. In het prachtige 

gerenoveerde Seafront Hotel Mati kreeg iedereen een prachtige kamer met uitzicht op zee. Maar niet 

alleen de kamers ook het eten wat geweldig en heel fijn om eens een drie gangen diner te krijgen in 

plaats van buffet. Het was gezellig aan de tafels en iedereen genoot zichtbaar van de atmosfeer, het 

eten en de omgeving. Een betere afsluiting konden we niet hebben.  

We hadden gelukkig ruim de tijd de volgende ochtend voor het ontbijt en een kop koffie, voordat 

Nikos met de bus kwam voorrijden voor onze laatste stop in Nea Makri, een bekende badplaats en de 

woonplaats van onze gids Alexandra. Hier had zij in een gezellig typisch Grieks restaurant een hoek 

gereserveerd voor onze afscheid lunch, met veel eten en vooral veel vlees. Nadat iedereen een plekje 

had gevonden en het eerste drankje was geserveerd, wilde ik een toast uitbrengen op alle mensen 

van deze groep en mijn dank uitspreken aan iedereen voor de gezelligheid met elkaar en het drankje 

aanbieden namens de reiscommissie van PVGE.  

Ja en toen was het moment gekomen om afscheid te nemen van Alexandra en Nikos en hen te 

bedanken voor deze fantastische reis. Alexandra was de meest perfecte gids die je je kunt wensen, 

veel kennis en veel humor, altijd wel leuke anekdotes over de Griekse mythologie in de bus en ook 

met de kastjes en oortjes in konden we steeds overal haar informatie volgen, ook al liep je achteraan. 

Zij verdient dan ook het grootste compliment en een hele dikke fooi uit de fooienpot.  

Maar ook Nikos was een geweldige chauffeur, altijd attent en heel voorzichtig op de weg en 

vriendelijk en zorgzaam voor iedereen. Alle lof en heel veel dank en ook hij had natuurlijk een dikke 

fooi verdiend. Tot slot ook heel veel dank aan Jan Dijstelbloem die alles weer op de plaat heeft 

vastgelegd en dat is echt fantastisch om terug te kijken dan beleef je de reis nogmaals lekker thuis op 

je computerscherm.  



Alles bij elkaar was het een prachtige, culturele rondreis door het oude Griekenland, met best wel 

een druk programma, maar dat veel indruk heeft gemaakt. Moe maar voldaan, helaas veel later dan 

gepland, kwamen we allemaal weer gezond terug in Nuenen. Ik vond het leuk om u reisbegeleider te 

mogen zijn op deze reis en hoop dat we elkaar weer eens zien bij een volgende reis van de PVGE.  

Corry Zimmer 


